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Op ontdekking in Umbrië.
Umbrië  is de ideale bestemming om uw vakantie door te brengen.  
De natuur en de parken, rijke kunst-en cultuursteden, sport in openlucht,  
in combinatie met evenementen met internationale aantrekkingskracht, 
wijn en gastronomie zullen voor onvergetelijke momenten zorgen.

Umbrië is het land van het evenwicht, dat in staat is om duizenden facetten 
en duizenden verschillende geesten samen te brengen in één plaatje. Een 
versmelting van mens en natuur, intense spiritualiteit en wereldse trots. 

Iedere plek heeft onmiskenbaar een eigen identiteit, resultaat van 
duizenden jaren beschaving die stevig hun stempel drukten en tijdloze 
meesterwerken achterlieten: Umbriërs, Etrusken, Sabijnen en Romeinen  
in het begin, daarna de buitengewone tijdperken van de middeleeuwen  
en de Renaissance. 

Het landbouwmechanisme heeft geduldig de natuur geboetseerd, door het 
land te benutten en te ontginnen, en olijfboomgaarden en wijngaarden aan 
te planten die niet alleen zeer gewaardeerde wijnen en olijfolie opleveren 
maar ook het symbool zijn geworden van deze streek. 

Doorspekt met middeleeuwse dorpjes en stille, afgelegen oorden, vormen 
de heuvels van Umbrië een betoverend scenario. In Umbrië hoef je maar een 
paar kilometer te rijden om een wilde natuur te ontdekken, die bestaat uit 
eeuwenoude beukenbossen, diepe grotten, en bergen die bevolkt worden 
door oude legendes. 

Bovendien is er overal water in Umbrië: het duikt op uit bronnen en 
parelt in schitterende bergmeren, stroomt door de rivieren en schuurt 
onderweg indrukwekkende kloven uit de rotsen, verbreedt in moerassen en 
kunstmatige afdammingen, die zich hier op magische wijze in natuuroasen 
veranderen. Het Meer van Trasimeno, de traag vloeiende Tiber en de 
uitbundige Waterval van Marmore lijken speciaal gemaakt om dichters  
en schilders te inspireren. 

Op het einde van de reis wordt de zekerheid nog maar eens bevestigd: 
omwille van haar schoonheid, valt men in Umbrië aan haar lokroep ten prooi. 

  Terni — Waterval van de Marmore
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  Perugia

  Castelluccio bij Norcia — de Grote Vlakte   Orvieto — Dom
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Gelegen hoog op een onregelmatige heuveltop, is Perugia de 
grootste kunststad van Umbrië. De kunstparels bevinden zich 
bijna allemaal in het historische centrum, dat omgeven is door 
twee omwallingen met Etruskische en middeleeuwse muren. 
Het plein Piazza IV Novembre is de blikvanger: in het midden 
staat de prachtige fontein ‘Fontana Maggiore’, symbool van 
de stad, en daarrond rijzen de gotische kathedraal op en het 
prachtige paleis ‘Palazzo dei Priori’, met het Collegio del Cambio 
(college van de geldwisselaars) dat door Perugino met fresco’s 
werd versierd, en de Nationale Galerij van Umbrië, dat uitpuilt 
van de meesterwerken (met sculpturen van Arnolfo di Cambio 
en verder werken van Beato Angelico, Duccio di Buonisegna, 
Piero della Francesca, Perugino, Pinturicchio...). 

Maar in deze hoofdstad huist ook een moderne ziel, het werk 
van enkele van de beroemdste architecten uit de hedendaagse 
periode: Aldo Rossi, verantwoordelijk voor het kantorencomplex 
en residentiële centrum van Fontivegge, Italo Rota voor de 
multimediabibliotheek, Jean Novel voor de stations van de 
futuristische Minimetro en Gae Aulenti voor de luchthaven  
San Francesco te Assisi.

Gubbio bezoeken is als een reis terug in de tijd maken. Gubbio 
is een van de oudste steden van Umbria. De stad situeert zich 
op verschillende hoogten op een helling van de Berg Ingino 
en wordt doorkruist door trappen en heerlijke middeleeuwse 
straatjes. Op het plein Piazza Grande staat het Palazzo Pretorio 
en het mooie Palazzo dei Consoli (Paleis van de Consuls). 
Hogerop in de stad komen we de Dom tegen en het Palazzo 
Ducale (Hertogelijk Paleis), schitterend voorbeeld van elegantie 
in renaissancestijl. 

Assisi is een magische plek waar de geschiedenis tastbaar 
binnen haar stadsmuren zindert. Omdat er in de oude stadkern 
sinds de middeleeuwen tot op vandaag praktisch niets 
veranderd is, draagt dit zeker bij tot die sfeer van betovering  

die jou meteen in haar ban heeft. De Basiliek van Sint 
Franciscus, één van de beroemdste trekpleisters van het 
christendom, dwingt meteen onze bewondering af. Deze 
basiliek bestaat uit twee kerken boven elkaar: in de onderste 
kerk, waar zich de tombe van de heilige bevindt, kan men de 
muurschilderingen bewonderen van Simone Martini, Cimabue 
en Lorenzetti; in de bovenste kerk zijn er nog meer fresco’s 
van Cimabue en vooral de levenscyclus van Sint Franciscus, 
achtentwintig schilderijen van de hand van Giotto of onder zijn 
toezicht uitgevoerd. De weg die opgedragen is aan de heilige, 
leidt naar het stadsplein piazza del Comune, met het paleis 
Palazzo dei Priori en de Tempel van Minerva. Ook een bezoekje 
waard zijn de Basiliek van de Heilige Clara, de Dom van San 
Rufino en het kasteel Rocca Maggiore. 

Spoleto, voormalige hoofdstad van het hertogdom van de 
Longobarden, is een dicht agglomeraat van grijze steen te 
midden het groen. De strenge aanblik verbergt fascinerende 
hoekjes en vele architectonische pareltjes. Naast de vroegere 
zone van het Romeinse forum en enkele opmerkelijke kerken, 
mag men zeker ook de romaanse Dom (XIIIe eeuw) niet missen. 
Deze kerk bevindt zich aan de verste kant van een schilderachtig 
plein: de voorgevel is een echt meesterwerk. Wanneer men het 
centrum verlaat, biedt de kolossale Ponte delle Torri (Brug van 
de Torens) uit de dertiende eeuw (230 meter lang en 76 meter 
hoog) een spectaculaire aanblik.

Terni is een moderne, dynamische stad, die een uniek voorbeeld 
vormt van een Italiaanse stad die volgens een uniek ontwerp is 
heropgebouwd na zware bombardementen tijdens de tweede 
wereldoorlog. De ontwerpen waaraan de stad zijn huidige 
aanblik heeft te danken, zijn het werk van architect Mario 
Ridolfi. Terni bewaart een deel van zijn oude stadscentrum 
en enkele belangrijke monumenten: de dertiende-eeuwse 

Kunst en cultuur.
Reis tussen architecturale pracht, meesterwerken van de schilderkunst en 
cultuurevenementen. Tijdens je bezoek aan Umbrië ontdek je een regio die 
al heel lang overloopt van rijkdom. In de oudheid, de middeleeuwen en de 
renaissance was dit het kloppend centrum midden historische, culturele en 
religieuze gebeurtenissen op het Italiaanse vasteland. De steden kenden 
een buitengewone bloei en verzamelden een talrijk patrimonium van 
artistieke meesterwerken, die vandaag bestaat uit archeologische sites, 
kerken, kastelen en gebouwen die voor altijd in ons hart blijven: meer dan 
250 “cultuurplaatsen” waaronder meer dan 150 publieke en privémusea.

De stadscentra trekken toeristen en reizigers aan die hongerig op zoek  
zijn naar schoonheid.

  Orvieto — Dom
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Sint-Francescuskerk, met de prachtige Kapel Paradisi; het 
oude kerkje van Sant’Alò,een klein Romaans juweeltje; de San 
Salvatorkerk, gebouwd op de Zonnetempel uit het Romeinse 
tijdperk; de Sint-Pieterskerk en ten slotte de Dom, gebouwd  
in de XVIIe eeuw. 

Todi is de geboorteplaats van Jacopone, de mystieke dichter 
van de Laudi. In de buurt van het plein Piazza del Popolo, één 
van de meest opmerkelijke pleinen van heel Umbrië, staat de 
vroegchristelijke San Fortunatokerk, die aan het einde van de 
XIVe eeuw in gotische stijl werd verbouwd. Buiten de dertiende-
eeuwse stadsmuren bevindt zich de tempel Santa Maria della 
Consolazione waarvan het ontwerp aan Bramante wordt 
toegeschreven: deze kerk wordt beschouwd als een toonbeeld 
van renaissancearchitectuur. 

Eenzaam op de top van een uitloper van tufsteen straalt 
Orvieto een onvergelijkelijke fascinatie uit, die de vele 
toeristen die ieder jaar de stad komen bezoeken treft met haar 
schoonheid. Haar faam is nauw verbonden met de Dom, een 
absoluut meesterwerk van de Italiaanse gotiek. De voorgevel 
is prachtig versierd met een roosvenster en bas-reliëfs van 
Lorenzo Maitani. Het Universeel Oordeel in de Nieuwe Kapel  
(of Kapel van Sint Brizius), met fresco’s van Luca Signorelli,  
is onvergetelijk. Bij de openbare gebouwen springt het Palazzo 
del Popolo (Volksplein) meteen in het oog. Zeer indrukwekkend 
is ook de Put van Sint Patrick. 

Liefhebbers van renaissance moeten zeker naar Città di Castello 
met zijn majestueuze Palazzo Vitelli, waar de pinacotheek is 
gehuisvest. Hier worden werken bewaard van onder andere Luca 
Signorelli en Raffaello. Het Palazzo Albizzini, een voorbeeld van 
architectuur met Toscaanse invloed, huisvest de prestigieuze 
verzameling werken die Alberto Burri aan de stad heeft 
geschonken. Een andere stad met opmerkelijke architectuur is 
Foligno, beschouwd als “het middelpunt van de wereld”, met 
prachtige gebouwen waaronder die van de families Orsini en 
Trinci, waar fresco’s aanwezig zijn van de hand van Gentile da 
Fabriano. In 1472 werd hier het eerste boek in de Italiaanse taal 
gedrukt: de beroemde Goddelijke Komedie.

Niet te missen steden op uw verlanglijstje: Spello, een stadje op 
een uitloper van de berg Monte Subasio, met zijn kapel Baglioni 
in de kerk Santa Maria Maggiore, versierd met fresco’s van 
Pinturicchio; Narni, met zijn Dom en het Palazzo del Podestà; 
het oude Trevi dat hoog op een heuvel over het landschap 
uitkijkt; Montefalco met het Museo Civico (stedelijk museum) 
van Sint Franciscus waar de fresco’s van Benozzo Gozzoli 
worden bewaard en Bevagna, een beminnelijk plaatje uit de 
middeleeuwen; of het zeer oude Amelia, met zijn polygonale 
muren uit de VIe eeuw voor Christus, waar in het archeologische 
museum het bronzen standbeeld van Germanicus wordt 
bewaard; Città della Pieve, de geboortestad van Pietro Vannucci 
die ook wel Perugino wordt genoemd en zijn band met de kunst 
verderzet in de hedendaagse collectie van de Tuin van de Lauri; 
Corciano, pitoresk dorp van Etruskisch-Romeinse oorsprong; 
Castiglione del Lago, het kasteeldorp gedomineerd door de 
burcht opgetrokken door Frederik II van Zwaben, waar zich het 
mooie Palazzo Corgna uit de jaren ‘500 bevindt, een stad die 
zich op natuurlijke wijze op het Meer van Trasimeno lijkt  
te enten.

Maar naarst de meest markante steden, geeft iedere gemeente 
van Umbrië prachtige verrassingen in petto: kerken, gebouwen, 
musea, sculpturen, ... Van de 47 Italiaanse sites van het 
Unesco werelderfgoed, waardoor dit mooie land koploper is 
in de wereldclassificatie (936 sites verspreid over 153 landen) 
bevinden er zich twee in Umbrië: de Sint Franciscusbasiliek en 
andere Franciscaner sites te Assisi (sinds 2000) en de plaatsen 
van de Longobarden, waaronder de S. Salvatorbasiliek te 
Spoleto en het tempeltje Tempietto sul Clitunno te Campello 
(sinds 2011).

Een andere route, vol charme en rijk aan legendes is de route 
die een ideale verbinding maakt tussen kastelen en forten. 
Ontstaan uit noodzaak om zich te verdedigen, passen de 
versterkte burchten perfect in het landschap van steden en 
velden, en vormen een buitengewoon patrimonium. Tussen  
de mooiste forten piekt ongetwijfeld het Kasteel van Alviano, 
de bewaker van de Tibervallei. Opgericht eind XVe eeuw door  

   Spoleto — Festival van de Twee Werelden

   Spello — Kapel Baglioni  Todi — Heiligdom Heilige Maria van de Vertroosting
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de kapitein van Ventura Bartolomeo d’Alviano, heeft dit kasteel 
door de eeuwen heen haar verheven pracht steeds behouden.

De burcht ‘Rocca’ van Assisi werd vernietigd in 1198, 
heropgebouwd in de XIVe eeuw en daarna onderworpen aan 
wijzigingen, zonder zijn strenge aspect daarbij te verliezen. 
Dankzij recente restauratiewerken is deze burcht nu 
toegankelijk voor toeristen, en is het toneel van culturele en 
artistieke evenementen. Het grote complex van de burcht 
‘Rocca Albornoziana’ kenmerkt de stad Spoleto. In de streek 
rond Trasimeno staat de monumentale middeleeuwse 
burcht Rocca del Leone, dat het plaatsje Castiglione del Lago 
domineert, de Burcht op het eiland Polvese en het Kasteel van 
de Ridders van Malta te Magione: een bekoorlijk geheel van 
muren en torens, die enkele fresco’s uit de XVIe eeuw huisvest. 
Ook het bezoeken waard zijn de versterkingen van Montone en 
Santa Maria Tiberina, terwijl in San Giustino  zich het Kasteel 
Bufalini bevindt, een adellijke verblijfplaats met kostbare 
fresco’s. 

Te Umbertide staat de prachtige Rocca, embleem van de stad 
die vandaag een levendig cultuurcentrum is. Weggestoken 
in een oud bos doemt het spectaculaire fort Civitella Ranieri 
(IX-Xe eeuw) op. Het Kasteel van Petroia (IX-Xe eeuw), in de 
buurt van Gubbio, is een betoverend middeleeuw stadje, 
omgeven door stadsmuren. Verscholen in het landschap van 
de Ternische Valnerina ligt de indrukwekkende Rocca van 
Narni (XIVe eeuw). Zeer mooi is ook de Pieve del Vescovo van 
Corciano, een robuuste versterking die daarna aangepast werd 
om er een adellijke residentie van te maken. Mis zeker ook niet 
het indrukwekkende Castellina (XVIe eeuw) van Norcia, het 
Kasteel van Vallingegno te Gubbio, het duizend jaar oude Rocca 
Flea van Gualdo Tadino met zeer interessant museum, en het 
indrukwekkende Rocca d’Aries van Pietralunga.

Met een sprong voorwaarts in de tijd komen we bij de 
hedendaagse kunst en de vele uitdrukkingsvormen die aan  
bod komen in de musea en tentoonstellingscentra, ook in  
open lucht, waar kunst en omgeving met elkaar versmelten.

Te Perugia kwam een futuristische groep tot ontwikkeling 
onder leiding van Gerardo Dottori, de hoofdexponent van de 
aeropittura, die voortdurend werd geïnspireerd door zijn streek. 
In het Palazzo della Penna kan men enkele van zijn beroemde 
werken bewonderen, zoals de Triptiek van de Snelheid (Trittico 
della Velocità); ook de tentoonstelling van Joseph Beuys is 
permanent, terwijl de rest van het museum gewijd is aan 
tijdelijke tentoonstellingen. 

Na de gedwongen sluiting naar aanleiding van de aardbeving 
in 1997 is het Museum van de Academie voor Schone Kunsten 
sinds 2012 opnieuw geopend: een ruimte gewijd aan tijdelijke 
tentoonstellingen die een belangrijke gipsotheek omvat met 
meer dan 360 werken (waaronder Michelangelo en Canova), 
gedeeltelijk door de stichters verzameld; een verzameling 
schilderijen van voornamelijk kunstenaars die van de XIXe tot  
de XXe eeuw in Umbrië actief waren; een verzameling 
tekeningen en gravures van de XVIe tot de XXe eeuw.

De zone van de industriële archeologie, een ruim complex van 
fabrieken en installaties in onbruik, is gedeeltelijk omgevormd 
tot ruimtes voor kunst en culturele activiteiten. Città di 
Castello viert zijn beroemdste kunstenaar, Alberto Burri, één 
van de grootste protagonisten van de jaren ‘900, met rijkelijke 
opstellingen van zijn werken, verdeeld tussen het veertiende-
eeuwse Palazzo Albizzini en de ruimtes van de Voormalige 
drogerijen van Tropische Tabak: waarschijnlijk het enige 
“totaalprogramma” dat door deze kunstanaar werd bedacht en 
ontworpen. Te Città della Pieve is er de Tuin van de Lauri: een 
nieuwe ruimte gewijd aan hedendaagse kunst, ondergedompeld 
in het groen, waar de fascinatie en de essentialiteit van de reeds 
bestaande omgeving wordt versterkt via een reeks werken 
“conceptuele kunst”.

In het Palazzo Collicola voor Visuele Kunst-Museum 
Carandente, van Spoleto worden werken van Leoncillo, 
Mario Ceroli, Pino Pascali, Sol Lewitt en Alexander Calder 
tentoongesteld. In het prestigieuze Palazzo Lucarini van  
Trevi zijn er tentoonstellingen van internationale aard.

   Perugia — College van de Geldwisselaars    Spoleto — Palazzo Collicolavoor Visuele Kunst — Museum Carandente

    Perugia — plein Piazza IV Novembre

   Terni — CAOS  kunstencentrum “Centro Arti Opificio Siri”
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In het het CAOS - Centro Arti Opificio Siri van Terni, een 
kunstencentrum dat volgens innovatieve criteria werd ingericht, 
zijn werken ondergebracht die dateren uit de XVe eeuw tot 
vandaag. Hier zijn ronkende namen van kunstenaars te vinden, 
zoals Aurelio De Felice, Severini, Chagall, Mirò, Picasso en 
Kandinsky.  
Het italiaanse centrum voor hedendaagse kunst CIAC (Centro 
Italiano di Arte Contemporanea) bevindt zich in de stad Foligno; 
dit centrum is gehuisvest in de opgewaardeerde gebouwen van 
de vroegere melkcentrale. 

Echte musea in open lucht voor hedendaagse kunst kan men 
bewonderen te Brufa van Torgiano (Beeldhouwers van Brufa, 
Weg van de wijn en van de kunst) en te Tuoro sul Trasimeno 
- het Veld van de Zon: een compositie van beeldhouwwerken, 
ontworpen door Pietro Cascella en uitgevoerd door verschillende 
kunstenaars op het einde van de jaren ‘80 - terwijl we in 
Piediluco ijzeren sculpturen van Giulio Turcato aantreffen.

Bovendien wordt het artistieke en culturele leven in Umbrië 
ieder jaar opnieuw opgefleurd door evenementen met een 
enorme aantrekkingskracht. Beroemd is het Festival van de 
Twee Werelden in Spoleto: sinds de eerste editie van 1958 is 
het festival uitgegroeid tot een niet te missen afspraak, met 
grote namen uit de internationale scene. De kalender voorziet 
concerten, lyrische opera’s, proza, voorstellingen van visuele 
kunst en dans. Sinds 1973 brengt Umbria Jazz tijdens de zomer 
de beste uitvoerders van dit genre naar Perugia, waardoor 
dit evenement een plaats verdient tussen de belangrijkste 
jazzfestivals ter wereld. Tijdens de dagen rond de overgang 
van oud naar nieuw, vult de muziek van Umbria Jazz Winter de 
straten van Orvieto en dringt binnen in de Dom, in het Theater 
Mancinelli en in de historische gebouwen, waardoor de stad 
wordt omgetoverd in een groot toneel, uniek ter wereld. Het 
Todi Arte Festival, een festival van muziek, poëzie en theater 
met vele buitenlandse gasten, brengt het historische centrum 
van Todi tot leven. Te Terni is er het FAST - International 
Festival of Contemporary Arts met theater, dans, visuele kunst 
en stadswandelingen, te Perugia FestArch, het Internationale 
Festival voor Architectuur, een creaatief platform met 
gevestigde ontwerpers en jonge rijzende sterren onder de 

architecten – met een Ternische variant FestArchLAB – en 
het Internationale Festival van de Journalistiek: meetings, 
debatten, interviews, boekpresentaties, tentoonstellingen 
en workshops die de meest gezagvolle exponenten van de 
journalistiek, van de media en van de communicatie van de  
hele wereld samenbrengen. 

In de zomer worden te Gubbio onder andere een festival van 
klassieke muziek (Gubbio Summer Festival) en een festival 
van proza gehouden, dat op de unieke sfeer van het Romeinse 
theater kan rekenen. Het Festival van de Naties van Città di 
Castello bestaat sinds 1968: ieder jaar is een vreemd land te 
gast, dat aan het publiek muziek van eigen bodem voorstelt. 
Het  meer van Trasimeno vormt dan weer het decor voor 
gesmaakte evenementen zoals de Trasimeno Blues, het 
Trasimeno Music Festival of het sfeervolle Music for Sunset, 
dat zich op het eiland Isola Maggiore afspeelt. Niet te missen 
te Perugia is het prestigieuze Sagra Musicale Umbra, festival 
van gewijde muziek, en het Narni Black Festival dat de beste 
producties van jazz, funk en soul music voorstelt. het Umbria 
Music Fest, dat in verschillende gemeenten van Umbria 
plaatsvindt, is niet alleen synoniem voor muziek, maar is ook 
gewijd aan klassieke muziek, jazz, dichtkunst, film literatuur, 
dans en beeldende en grafische kunst.

Voor wie het liever wat traditioneel houdt, zijn er overal 
dorpsfeesten en historische evocaties die de geneugten van het 
gehemelte verenigen met de herinnering aan de gebruiken en 
de plaatselijke folklore. Uitblinker is het spectaculaire en zeer 
geliefde Festa dei Ceri (Feest van de Kerkkaarsen) te Gubbio: 
duizenden mensen vullen de straten om de wedren te volgen 
tussen de drie enorme kaarsen (400 kilo elk) die op de armen 
worden gedragen tot aan de Basiliek van Sint Ubald.

Het vermelden waard zijn zeker de Palio dei Terzieri (wijkenrace) 
van Città della Pieve, en van Trevi, met optochten in kostuums 
en themaspektakels, de Infiorata (bloemenfeest) van Spello, 
waarbij op de dag van de Corpus Domini, na een nacht van 
koortsachtige voorbereidingen, de straten van de stad worden 
versierd met veelkleurige bloemensamenstellingen; de 
Corsa all’Anello (ringsteekspel) te Narni, voortzetting van de 
traditie van een oud ruitersteekspel, of nog de Mercato delle 
Gaite (markt van de oude ambachten) te Bevagna, de Palio 
delle Barche (botenrace) van Passignano sul Trasimeno, het 
steekspel Giostra dell’Arme te San Gemini, het feest Donazione 
della Santa Spina te Montone, de stierenrace Fuga del Bove te 
Montefalco,de paardenrace Palio della Mannaja te Pietralunga, 
de middeleeuwse dagen te Otricoli en de Giochi delle Porte 
(spelen van de poorten) te Gualdo Tadino. Te Assisi worden de 
Vieringen ter ere van Sint Franciscus gehouden, en het Feest 
van Calendimaggio, drie dagen wedstrijden en uitdagingen 
tussen de twee wijken van de stad, het ‘Parte de Sopra’ 
(hogergelegen gedeelte) en het ‘Parte de Sotto’ (lagergelegen 
gedeelte). Het beroemde Giostra della Quintana van Foligno 
(paardenrace) werd in 1946 weer hervat als evocatie van een 
paardenrace die in 1613 plaatsvond.

Maar Umbrië vergeet zelf zijn verleden niet als regio die 
een grote stroom emigranten kende: in het Museum van 
de Emigratie te Gualdo Tadino worden met behulp van een 
techniek met videoprojectie documenten, foto’s en verhalen 
tentoongesteld die uit heel Italië afkomstig zijn om de exodus 
naar het buitenland in kaart te brengen, een fenomeen waarbij 
sinds het einde van de jaren 1800 meer dan 27 miljoen mensen 
vertrokken. 

  Todi — plein Piazza del Popolo

  Città di Castello — Collectie Burri, vroegere Tabekdrogerijen

  Narni — Underground

  Gubbio — Paleis van de Consuls

  Città di Castello — Festival van de Naties
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  Gubbio — feest “Festa dei Ceri”

   Perugia — Umbria Jazz

  Terni — plein Piazza Tacito   Terni — Lans van het Licht van Arnaldo Pomodoro  Perugia —plein “Piazza del Bacio”
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Gesticht in 1993, bedekt het Nationale Park van de Sibillijnse 
Bergen (in totaal 71.437 hectaren waarvan 17.790 hectaren 
op Umbrisch grondgebied) het bergachtige gebied, waar zich 
volgens de legende de grot van Sibille bevindt. Het is een gebied 
met een magische aantrekkingskracht, doordrongen van 
legendes en bezaaid met versterkte dorpen, torens, kerken en 
abdijen verscholen in het groen. Hier ontspringt de rivier de Nera, 
die één van de mooiste valleien heeft geboetseerd van de hele 
Apennijnen, en hier bevinden zich ook de hoogste toppen van  
de streek, met de berg Vettore (2.476 m) als hoogste punt.  
Op de westelijke uitloper van de het Appennijnse gebergte 
opent zich een spectaculaire karstdepressie, de Vlaktes van 
Castelluccio, bestaande uit de Pian Perduto (Verloren Vlakte), 

de Pian Grande (Grote Vlakte) en de Pian Piccolo (Kleine Vlakte); 
in de buurt van deze laatste vlakte bevindt zich de Macchia 
Cavaliere, een beukenbos met een enorm grote waarde als 
natuurgebied. 

De flora van het Park is bijzonder rijk: uitgestrekte bossen en 
1.800 soorten geregistreerde soorten bloemen, waaronder 
de alpenster van de Apennijnen, de alpenanemoon en vele 
soorten orchideeën.  Ook de fauna is rijk gevarieerd, en telt 
onder andere het stekelvarken, de wilde kat en grote roofvogels 
zoals de adelaar en de oehoe. Onder de meest kenmerkende 
dieren vermelden we de adder van Orsini, een beschermde 
soort, en de chirocephalus marchesonii, een klein rood 

Natuur, parken en sport.
Leven en sport in de beschermde gebieden. Als groene hart van Italië vormt 
Umbrië een perfect evenwicht tussen natuur een geschiedenis. Hier kunt 
u genieten van oogstrelende landschappen en talrijke sporten in openlucht 
beoefenen.

Beleef opwindende emoties wanneer u de acht parken van Umbrië gaat 
verkennen, waar de ontegensprekelijke waarde van de natuur wordt verrijkt 
door talrijke getuigenissen van cultureel belang.

Umbrië telt verschillende beschermde gebieden: in “hiërarchische” volgorde, 
het Nationale Park van de Sibillijnse Bergen, de regionale parken (Colfiorito, 
Monte Cucco, Monte Subasio, het Rivierpark van de Tiber, Trasimeno, het 
Rivierpark van de Nera), de STINA en andere meer afgebakende gebieden, 
zoals de Parken van de Zeven Broeders en van Villalba, het meer van 
Alviano (Oase van het WWF) en de Oase La Valle. 

  Meer van Trasimeno

  Berg Vettore   Rivierenpark van de Nera
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schaaldiertje die nergens elders ter wereld voorkomt, en hier in 
het meer van Pilatus woont. Omdat het Park door vele paden 
wordt doorkruist, leent het zich natuurlijk ook voor trekking; 
onovertroffen is de tocht van de Grote Ring, 120 kilometer die 
af te leggen is in negen dagen langs het hele massief van de 
Sibillijnse bergen. Men kan hier ook andere sporten beoefenen: 
alpinisme skiën, paardrijden, mountainbiken, zweefvliegen, 
deltavliegen en bergbeklimmen. 

Het Park van Colfiorito (gesticht in 1995, 338 hectaren)  
is een uitgestrekte karsthoogvlakte, gevormd door zeven 
kommen met drooggevallen meren en heuvelruggen met  
een zachte glooiing. Binnen dit uitgestrekt gebied bevindt  
zich het gelijknamige moeras, een vochtige streek van 
internationaal belang waar een rijke waterflora gedijt.  
Het is een fantastische plaats voor liefhebbers van 
birdwatching dankzij de overvloed aan watervogels.  
Op de hooggelegen punten rond de vlakte stonden 
vroeger versterkte nederzettingen, dit zijn prehistorische 
woonnederzettingen typisch voor de eeuwen die aan de  
komst van de Romeinen voorafgaan. Het Park omvat ook de 
bergtop van de Monte Orve, waar men een adembenemend 
zicht heeft op het landschap. Binnen het gebied van het Park 
bevinden zich ook de resten van de Romeinse stad Plestia. 

Het Park van de Monte Cucco (gesticht in 1995) is een 
paradijs voor sportievelingen. Het beslaat 10480 hectaren 
rond de berg (1556 m.), in het noordoosten van Umbrië. Het 
wordt gekenmerkt door indrukwekkende karstfenomenen: 
onderaardse grotten, diepe valleien doorkliefd door rivieren met 
zuiver water, en vele heldere bronnen. Het bevat beukenbossen 
die zo goed als intact zijn en herbergt de koningsadelaar 
en de wolf, en in de waterlopen leeft de rivierkreeft. Tot de 
belangrijkste plaatsen qua natuur behoren de Forra van Rio 
Freddo, de Orrido del Balzo van Aquila, de indrukwekkende 
Hoorn van Catria, de canyon die bekend staat als de Vallei van 
de Gevangenissen en de karstvlakte van de Macinare, een 
juweel van weiden en beukenbossen. In de ingewanden van  

het massief strekken zich tientallen kilometers de 
Ondergrondse Groeves van Valdorbia uit, die door de mens 
zijn uitgegraven, terwijl de Grot van de Monte Cucco over 30 
kilometer lengte in de diepte duikt (tot meer dan 990 meter): 
het is één van de meest uitgestrekte karstsystemen van Italië. 
In dit natuurlijke kader bevinden zich drie oude stadjes, Fossato  
di Vico, Sigillo en Costacciaro, die met hun muren en torens 
het uitzicht opsmukken. De lokroep is onweerstaanbaar voor 
wandelaars, die op meer dan 120 kilometer uitstekende paden 
kunnen rekenen, evenals voor de liefhebbers van paardrijden, 
mountainbiken, paragliden en zweefvliegen, rafting en skiën 
(op de Vlakte van de Macinare). In de Grot van de Monte Cucco 
doet men ook aan speleologie; het Centrum voor Speleologische 
Natuurexcursies zetelt in een voormalig klooster te Costacciaro. 

Het Park van de Monte Subasio (gesticht in 1995, 7.196 
hectaren) is het park van de spiritualiteit: in deze streek doemt 
Assisi op, het mystieke epicentrum van Umbrië. De stad van 
Franciscus en de berg, de “Monte de Assisio” genaamd, hebben 
eeuwenlang een belangrijke rol gespeeld.  Assisi haalde er de 
roze steen om te gebruiken, en benutte bossen en graslanden, 
waardoor de fysionomie van de natuur hertekend werd. De top 
(1290 m.) verheft zich boven de Umbrische Vallei en domineert 
ook het decor van Spello en Nocera Umbra. Hoofdzakelijk vlak 
en doorgroefd door dolines, kloven en karstplooien, is dit park 
gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan omgevingen. 
De uitlopers van de Subasio zijn begroeid door een dichte 
vegetatie, zoals het steeneikenbos waarin de Eremo delle 
Carceri verscholen ligt, met zijn indrukwekkende afgrond, 
de grotten van de kluizenaars en de eeuwenoude steeneik 
van Sint Franciscus. Trekking, paraglide en vrije vlucht zijn 
de belangrijkste sportactiviteiten die men in het Park kan 
beoefenen.

Het Rivierpark van de Tiber (gesticht in 1995, 7.925 hectaren) 
slingert zich 50 kilometer langs de rivier, van de heuvel van 
Todi tot aan de oase van Alviano via de kloof Gola del Forello, 
de pieken van Prodo en Titignano (vlakbij Orvieto) en het 

  Meer van Trasimeno

  Meer van Piediluco

  Trekking
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kunstmatige meer van Corbara, dat het landschap drastisch 
veranderde zonder echter afbreuk te doen aan de charme. 
De oevers en het hele aangrenzende gebied zijn bezaaid met 
ruïnes en vondsten uit de tijd van de Umbriërs, de Etrusken 
en de Romeinen, voor wie de Tiber een vitale levensader en 
verbindingsweg vormde. Het Park is een ware archeologische 
opgraving in open lucht. Bij de meest ruige punten, zoals 
bijvoorbeeld de kloof Gola del Forello, zijn de oevers bedekt  
door een rijke begroeiing en vormen de habitat voor de  
buizerd, de wouw en de sperwer. Het water van het meer van 
Corbara wemelt van de karpers, palingen en kopvoorns, die 
watervogels aantrekken en de ideale plek vormt voor vele 
liefhebbers van de sportvisserij. De afdamming van de Tiber  
in 1963 heeft niet alleen het bassin van Corbara gevormd,  
maar ook een onverwachte maar gelukkig ander gevolg: 500 
hectares vochtig gebied, moerassen en drassige gronden die 
uitverkoren worden als ideale broedplaats en rustplaats door 
150 soorten watervogels en trekvogels, waaronder zeldzame 
soorten zoals de kraanvogel en de visarend. Het betreft de  
Oase van Alviano die door het WWF wordt beheerd. Zij  
hebben er twee paden voor bezoekers aangelegd, uitgerust met 
hutten, loopbruggen en uitkijktorens voor de liefhebbers van 
birdwatching. Het Park van de Tiber leent zich voor vele sporten: 
naast trekking, paarrijden en wielertoerisme kan men er ook 
kanovaren, roeien en speleologie beoefenen. In de buurt van 
het Park, op de hellingen van de monte Peglia, bevindt zich 
het beschermd gebied van de Zeven Broeders, 25 hectaren 
waardevolle bossen waar men wandelend door kan trekken,  
en van waar men een fantastisch uitzicht geniet. Het Fossiele 
Bos van Dunarobba, in de omgeving van Avigliano, is één van  
de interessantste paleontologische sites van de wereld: hier 
staan fossiele boomstronken van meer dan twee miljoen 
jaar oud. Het fenomeen dat men hier kan aanschouwen 
onderscheidt zich van alle andere versteende bossen elders:  
de fossiele boomstammen hebben immers hun oorspronkelijke 
substantie behouden en staan nog altijd rechtop zoals vroeger. 

Het instituut van het Park van Trasimeno (1995) is van 
fundamenteel belang voor het behoud van een zeer delicaat 
natuurlijk milieu, dat zwaar onder druk komt, vooral door het 
badtoerisme. Het was een vruchtbare onderneming: water 
en stranden zijn netjes en vele zones, zoals de eilanden en de 
valleien, hebben hun natuurschatten behouden. Het landschap 
is er ronduit betoverend. Het Park (13.200 hectaren) beslaat 
het hele oppervlak van het meer van Perugia en omvat ook de 
stadjes op de oevers. Op de waterspiegel (die maximaal zeven 
meter diep is) verschijnen drie eilanden: het eiland Polvese,  
dat als wetenschappelijk park is ingericht, het eiland Maggiore, 
dat het hele jaar rond bewoond is, en het eiland Minore.   
Naast het rijke visbestand, dat een feest is voor de plaatselijke 
keuken, is Trasimeno ook belangrijk als tussenstop voor 
trekvogels, waaronder de reiger en de kleine zilverreiger.  
Hier zijn vele activiteiten mogelijk: zeilen en andere 
watersporten, sportvissen, trekking, wielertoerisme  
en paardrijden.

Te San Savino di Magione bevindt zich de Oase La Valle,  
gesticht in 1996: het betreft een uitgestrekt, drassig gebied  
van groot belang, 500 hectaren rietvelden die waardevol zijn 
voor het vogelbestand en in het bijzonder voor de trekvogels.  
De structuur organiseert geleide bezoeken. 

Doorkruist door de waterlopen Nera en Velino, die in de eerste 
stroomt door zich in de spectaculaire Waterval van Marmore  
te storten, verdient het Rivierpark van de Nera (gesticht in  
1995, 2.460 hectaren) de benaming “park van de wateren”.  
De Valnerina biedt een landschap met een enorme charme:  
de stroom wringt zich tussen rotsige wanden, in een zeer  
groene kloof, waar men onder andere aan canyoning kan 
doen. De meest typische dieren hier zijn de rode rotslijster, 
de gierzwaluw, de waterspreeuw, de wilde kat, de forel en de 
rivierkreeften in de bergstromen. Hier kan men verschillende 
types sportvisserij beoefenen, meer bepaald de no-kill visserij, 
die liefhebbers van over de hele wereld lokt. 

De Waterval van Marmore heeft haar kunstmatige oorsprong  
in de Oudheid: het waren de Romeinen die de loop van de Velino 
afleidden naar deze duik van 165 meter hoog, waardoor deze 
waterval ontstond die vandaag een toeristische attractie bij 
uitstek is geworden. De hele zone is in de ban van het sportieve 
toerisme, vooral van de “watersporten”: liefhebbers van kajak, 
kanovaren, hydrospeed en rafting, maar ook de beoefenaars 
van het vrij bergbeklimmen, kunnen een beroep doen op 
verschillende structuren gewijd aan hun passie. Buiten het Park, 
op korte afstand van Marmore, bevindt zich het Meer  
van Piediluco, het tweede natuurlijke meer van Umbrië wegens 
zijn omvang. De schilderachtige waterspiegel is omzoomd 
met bergen en kleurige huizen. Hier worden roeiwedstrijden 
georganiseerd die over de hele wereld gekend zijn. 

In de mid-westelijke hoek van de streek bevindt zich het Park 
S.T.I.N.A. (Sistema Territoriale di Interesse Naturalistico e 
Ambientale) van de Monte Peglia-Selva van Meana, gesticht 
in 1999 en beheerd door de plaatselijke Comunità Montana. 
De opmerkelijke verscheidenheid van de flora telt meer dan 
duizend soorten, met zeldzame parels zoals de rode hypocist 
(Cytinus ruber). Het uitgestrekte gebied (44.270 hectaren) van 
de STINA omvat drie Beschermde Natuurgebieden: de Selva di 
Meana-Allerona (3.255 hectare bossen, waar dassen en marters 
leven), het Bos van de Melonta (1.154 hectare gekenmerkt door 
steeneiken, waar de oehoe leeft) en San Venanzo (126 hectaren). 
Er zijn ook zones van paleontologisch belang: de prehistorische 
laag van de Monte Peglia, die teruggaat tot 700.000 jaar 
geleden, en de lagen van Fabro en Ficulle, die rijk aan fossielen 
zijn. Buiten het Park, aan de grens met het Natuurreservaat 
van de Monte Rufeno in Lazio, is er het beschermde gebied van 
Villalba (25 hectare), met dichte bossen en kostbare bloemen. 

Ten slotte zijn er de schitterende Bronnen van de Clitunno, die 
zich langs de via Flaminia bevinden tussen Spoleto en Foligno. 
Uit de rotsspleten ontspringt kristalhelder water, dat in een 
klein meertjes wordt opgevangen en daarna naar de stroom 
loopt. De bronnen waren heilig voor de Romeinen, die hier 
kwamen luisteren naar het antwoord van het orakel van de 
god Clitunnus. Ze werden bezongen door Virgilius, Propertius 
en Plinius de Jongere, en vele eeuwen daarna inspireerden ze 
Byron, Carducci en Corot. Toto op vandaag zorgen de bronnen 
voor overweldigende emoties bij ieder bezoek.

In zijn geheel kwalificeert het groene hart van Italië zich ten 
slotte als een streek met grote aantrekkingskracht voor de 
liefhebbers van wielertoerisme (30 toeristische fietsroutes 
met verschillende moeilijkheidsgraad, 22 trajecten voor de 
mountainbike, 7 trajecten per fiets in de voetsporen van de 
Etrusken en 7 trajecten langs de loop van de Tiber en 8 op  
de Weg van Sint-Franciscus). 

  Magione — Oase La Valle
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In het historische centrum van Perugia bevinden zich de 
Etruskische Boog, de muren en de Etruskische put, bovendien 
is er ook een heilige zone (VI - IVe eeuw v. C.) onder de 
kathedraal.

Bezoek het Nationaal Archeologisch Museum van Umbrië waar 
de Etruskische graftombe van Cai Cutu werd gereconstrueerd. 
Uit de Romeinse periode dateert het prachtige mozaïek van 
de publieke termen, dat Orfeus en de wilde dieren voorstelt in 
zwart en wit, te bezichtigen in de Universiteit in via Pascoli.

Belangrijke sites buiten de stad zijn het hypogeum Ipogeo di 
San Manno te Ferro di Cavallo en het hypogeum Ipogeo dei 
Volumni (IIIe eeuw v.C), één van de belangrijkste Etruskische 
monumenten van Italië, die zich in de uitgestrekte necropolis 
van Palazzone bevindt (circa 200 graftombes). Een steile trap 
leidt naar binnen, waar de onderaardse grafkelder ingedeeld is 
zoals een Etruskisch huis met tien kamers; de asurne van Arnth 
Velimnas Aules is gewoon prachtig. In het antiquarium van 
Corciano worden talrijke Etruskische en Romeinse vondsten 
bewaard. Bijzonder suggestief zijn de reconstructies van de 
wagens van San Mariano en van de graftomben in de buurt  
van de necropolis Strozzacapponi.

Gubbio bewaart het grote theater uit de Ie eeuw v.C. (de bogen 
van de eerste rij en sommige van de tweede verdieping staan 
nog recht), het mausoleum van Pomponius Grecinus, resten 
van de muren en enkele oude huizen (domus). In het Stedelijk 
Museum van het Paleis van de Consuls worden de Tavole 
Eugubine bewaard, die dateren uit de II-Ie eeuw v.C.  Deze tafels 
leveren een belangrijke getuigenis van de oude Umbrische taal. 

Te Assisi kan men via een traject onder het plein Piazza 
del Comune het oude Forum Romanum bezoeken, waar 
de oorspronkelijke bestrating nog ligt en met de resten van 
indrukwekkende inscripties. Het plein Piazza del Comune wordt 
gedomineerd door de voorgevel van de Tempel van Minerva 
(Ie eeuw v.C.), met zes gecanneleerde zuilen en Korinthische 
kapitelen; binnenin werd de tempel ingrijpend gewijzigd om er 
de zestiende-eeuwse kerk Santa Maria  sopra Minerva in  

te richten. Er zijn twee Romeinse woningen met muren versierd 
met fresco’s onder de S.Maria Maggiore en onder het Tribunaal. 
Te Cannara huisvest het dertiende-eeuwse palazzetto del 
Podestà een antiquarium dat steenmateriaal bevat afkomstig 
uit de aangrenzende streken en in het bijzonder uit  opgravingen 
in het oude centrum uit het Augusteïsche tijdperk Hurvinum 
Hortens, gelegen in de buurt van het dorp Collemancio. De 
ommuring van Spello (tijd van keizer Augustus), met haar 
monumentale poorten, is een van de best bewaarde van Italië; 
buiten de stad bevindt zich een heilige zone waar twee muren 
opdoemen van het heiligdom en de weinige overblijfselen 
van het amfitheater en van het theater. Te Foligno huisvest 
het Palazzo Trinci een belangrijke verzameling Romeinse 
muntstukken uit de tijd van de republiek.

Bevagna huisvest een Romeinse tempel, die daarna de Kerk van 
de Madonna van de Sneeuw is geworden, enkele resten van een 
Romeins theater en de termen (IIe eeuw n.C), met een zwart-wit 
versierde mozaïekvloer. In het Stedelijk Museum vindt men 
standbeelden, inscripties, muntstukken en andere belangrijke 
archeologische vondsten die getuigen van vruchtbaar speurwerk 
in de zeventiende eeuw, en het belang documenteren van deze 
oude Romeinse stad. Te Gualdo Tadino kon men dankzij recente 
onderzoeken op de Colle Mori de Umbrische nederzetting 
lokaliseren op een kunstmatige terrasaanleg, terwijl te Norcia 
de grootste necropolis van het Sabijnse gebied werd ontdekt. 
Spoleto bulkt van getuigenissen uit de Romeinse tijd, die vaak 
met de huizen versmolten zijn: de stadsmuren, het theater, het 
forum (met de bestrating, de Boog van Drusus en de tempel 
van Sint Ansanus), een mooie domus die te bezichtigen is en  
de overblijfselen van het amfitheater. 

De meest fascinerende archeologische resten in Todi 
zijn de Nicchioni, versierde nissen met daarboven een 
indrukwekkende structuur voor ondersteuning van de 
heuvel, waarop het historische centrum van de stad zich 
uitstrekt. Verbazingwekkend is het fossiele bos te Avigliano 
Umbro,dat bestaat uit vijftig indrukwekkende fossiele sequoia 
boomstammen die erg op de sequoia’s van Noord-Amerika 
lijken. Deze fossielen zijn maar liefst twee miljoen jaar oud. 

Archeologie.
Op ontdekkingstocht tussen oude schatten. Duizenden jaren geschiedenis, 
volkeren en beschaving hebben in Umbrië een archeologisch patrimonium 
nagelaten, waarvan het in kaart brengen alleen al uiterst moeilijk is: er is 
geen enkele stad, groot of klein, die geen getuigenissen herbergt van de 
Umbriërs, Etrusken of Romeinen. Tijdens een bezoek aan de talrijke musea 
en archeologische sites, heeft men de gelegenheid om de rol te ontdekken 
die Umbrië in het verleden vervulde als transitzone tussen de Adriatische 
en Tyrreense zee, een rol die de streek te danken had aan haar geografische 
centrale ligging. 

  Orvieto — Necropolis ‘Crocifisso di Tufo’

  Perugia — Nationaal Archeologisch Museum
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Langs de oude Via Flaminia, op een boogscheut van San 
Gemini, bekend omwille van zijn bronnen mineraal water, 
duiken de ruïnes op van de Romeinse stad Carsulae.

Deze archeologische site is één van de belangrijkste en meest 
choreografische sites van de streek. Carsulae bevindt zich te 
midden een prachtig groen kader. Het bezoek slingert zich langs 
het traject van de Romeinse weg, die in het gedeelte in de stad 
geplaveid is en afgeboord met voetpaden. Nabij de boog van 
Trajanus (of Boog van Sint Damiaan), die toegang geeft tot de 

stad, zijn er twee monumentale graftombes. Binnen Carsulae 
treft men de overblijfselen aan van een ruim forum (40 op 60 
meter) met de grondvesten van twee kleine tweelingtempels en 
de basiliek met apsis met drie beuken. Hier bevindt zich ook de 
kerk van Sint Damiaan, die opgetrokken werd op de resten van 
een Romeins bouwwerk. Wat verder van de weg bevinden zich 
de opgravingen van het amfitheater en het theater in baksteen, 
waarvan de tribune, de eerste twee brede traptreden en de 
funderingen van het toneel te zien zijn.

Te Terni bevindt zich een zeer mooi Romeins amfitheater, van 
aanzienlijke afmetingen en in zeer goede staat, dat vandaag 
wordt gebruikt voor manifestaties en spektakels.

Te Narni treft men de indrukwekkende resten aan van de brug 
van Augustus over de rivier Nera, het acquaduct  Formina, 
uit de Ie eeuw v.C., die nog in gebruik was in 1924, enkele 
waterputten, overblijfselen van de stadsmuren en in de 
omgeving ook nog de Feroniabron (IV-IIIe eeuw v.C.). 

Een andere archeologische site die zeer fascinerend is, is 
Ocriculum (gelegen nabij het huidige Otricoli), een Romeinse 
stad die de laatste haven op de Tiber-rivier was vooraleer 
men Rome bereikte. Hier werden recent opgravingen 
gedaan: middenin het groen kan men indrukwekkende 
ruïnes bewonderen, zoals het gigantische bouwwerk van het 
theater, het amfitheater en de termen (IIe eeuw n.C.), waar het 
polychrome mozaïek vandaan komt dat nu in de Ronde Zaal 
van het Vaticaan wordt tentoongesteld. Zeer mooi is ook het 
traject van de Via Flaminia dat aan het licht is gekomen: dit stuk 
is zes meter breed en vijfentwintig meter lang, en geplaveid met 
straatstenen uit leucyt. Buiten de stad tellen we verschillende 
grafmonumenten, zoals de nistombe uit de periode van de 
keizers, de massieve torentombe en het ronde mausoleum; 
in de buurt bevindt zich ook een openbare fontein en het 
nymfaeum (Ie eeuw v.C.-Ie eeuw n.C.). 

Amelia heeft een interessante Romeinse waterput (I-IIe eeuw 
n.C.) die bestaat uit tien ondergrondse kuipen, en zeer oude 
pre-Romeinse muren (IVe eeuw v.C.) van 800 meter lang, 
gebouwd met massieve polygonale blokken: een zeldzame en 
buitengewone getuigenis. In het Archeologische Museum prijkt 
het kostbare standbeeld van Germanicus, dat in stukken werd 
teruggevonden en opnieuw in elkaar werd gepuzzeld na een 
lange restauratie. 

Aan de voet van de steile klip, is het grondgebied van Orvieto 
bezaaid met Etruskische necropolissen uit de VIe eeuw voor 
Christus. De twee belangrijkste zones zijn die van Cannicella en 
van de Crocifisso del Tufo, die zijn naam kreeg dankzij een kruis 
dat gekerfd staat in een kapel die in de rots is uitgehouwen. 

Men kan ook een zestigtal kleine graftomben bezoeken.  
Op het platteland zijn enkele adellijke graftomben aan het licht 
gekomen, waaronder de beroemde tomben van Settecamini: de 
Tombe Golini I en de Tombe Golini II, of de Tombe van de Twee  
Wagens, beide voorzien van muurschilderingen, die jammer 
genoeg beschadigd zijn en daarom werden weggenomen (ze 
bevinden zich momenteel in het Palazzo Papale (= Pauselijk 
Paleis)). In de stad zijn de resten te zien van een Etruskische 
Tempel.  Recente opgravingen hebben op de plaats Campo 
della Fiera het Fanum Voltumnae aan het licht gebracht, 
een heiligdom waar de vertegenwoordigers van de twaalf 
belangrijkste steden van de Etruskische Stedenliga vergaderden. 
Te Corbara vormt de oude rivierhaven van Pagliano de 
belangrijkste getuigenis van de Romeinse aanwezigheid op 
het grondgebied van Oriveto. In het Paleontologische Museum 
van Pietrafitta worden fossiele resten van ligniet bewaard die 
in het bekken rond de bovenvallei van de rivier Nestor werden 
gevonden: dit is een van de belangrijkste verzamelingen die  
op vandaag in Europa is bekend.

Te Castel Rubello-Porano kan men de Etruskische graftombe 
van Hescanas bezoeken, die met muurschilderingen is versierd. 

Ten slotte bestaat er 
ook een Ondergronds 
Umbrië: u hoeft alleen 
uw blik te verleggen 
en af te dalen in de 
ingewanden van de 
aarde om andere 
archeologische 
schatten te 
ontdekken. “Orvieto 
Underground” is hier 
een mooi voorbeeld 
van, maar ook “Narni 
Underground” en 
“Perugia Underground”. 

  Perugia — Etruskische 

  Amelia — Archeologisch 
Museum, standbeeld van 
Germanicus

  San Gemini — Archeologische site van Carsulae

  Orvieto — Underground

  Gubbio — Romeins theater

  Narni — Brug van Augustus
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Het is een must te starten met de twee absolute protagonisten, 
de wijn en de olie. Beide hebben een zeer oude oorsprong, 
die teruggaat naar de Umbriërs en de Etrusken. Eeuwenlang 
geduldige arbeid van de mens heeft het landschap 
geboetseerd in een unieke lappendeken van wijngaarden en 
olijfboomgaarden. Vandaag is de wijnbouw gemoderniseerd en 
gespecialiseerd, toegespitst op een constante verbetering van 
de kwaliteit. De gevarieerde grondsoorten en het klimaat laten 
toe om kostbare wijnstokken te verbouwen, niet in het minst 
de autochtone soorten: niet te verwonderen dat Umbrië kan 
genieten van een buitengewone productie, die in toenemende 
mate ook in het buitenland wordt gewaardeerd. In het bijzonder 
onderscheiden zich de dertien wijnen DOC en twee wijnen 
DOCG. De uitblinkers van de duizendjarige regionale traditie zijn 
de Torgiano Rosso Riserva DOCG en de Sagrantino DOCG van 
Montefalco, in de variëteit passita en in de variëteit sec, met 
hun onmiskenbare boeket van braambessen. In het mooie dorp 
van Torgiano bevindt zich ook het Museum van de Wijn van de 
Stichting Lungarotti. De etiketten DOC, zijn toegekend aan de 
volgende wijnen: Assisi, Colli Altotiberini, Colli del Trasimeno, 
Colli Perugini, Torgiano, Todi, Spoleto, Colli Martani, 

Montefalco, Lago di Corbara, Orvieto Rosso en Colli Amerini. 
De Orvieto Classico verdient zeker een aparte vermelding, een 
nobele en zeer oude witte wijn, die door de pausen, werkers 
aan de Dom en kunstenaars erg geliefd was, zo erg dat Luca 
Signorelli een contract afsloot voor duizend liter per jaar. 

Om de geheimen van de wijnkunst te ontdekken, kan men 
opteren voor de vier “Wijnroutes”, oenogastronomische routes 
met een oog voor historische en artistieke schoonheid: de 
Strada del Sagrantino, die zich rond Montefalco slingert; de 
Strada dei Vini del Cantico die Todi, Perugia, Torgiano, Spello 
en Assisi met elkaar verbindt; de Strada del Vino Colli del 
Trasimeno en de Strada dei Vini Etrusco-Romana, die een duik 
neemt in de provincie van Terni langs de rivier de Tiber. 

Even opmerkelijk als de wijn is de olijfolie van Umbrië, die 
een hoogstaande kwaliteit geniet die weinig gelijken kent 
in Italië. Dit is weerom te danken aan de klimatologische 
omstandigheden en aan de grondsoort van de heuvels aan  
de voet van de Apennijnen, die ideaal zijn voor een trage 
rijping van de olijven, die zo een lage zuurtegraad behouden. 
Koud geperst en meestal vermengd, geven ze fruitige en 

Eten en drinken: gastronomie in Umbrië.
Onvergetelijke smaken. Een reis door Umbrië is niet volledig zonder aan 
tafel te gaan. Gastronomie en oenologie maken in even grote mate deel 
uit van de streek als de bossen, fresco’s en kastelen. De typische recepten 
van iedere stad of dorp zijn nauw verbonden met de eigen identiteit van 
de plaats. Perugia, Assisi, Terni, Norcia en Trasimeno laten de fijnproever 
genieten van gastronomische schatten met intense en gulle smaken. 

  Geroosterd brood “Bruschetta”

  Olijven  Kazen
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smaakvolle olie met een intens groene kleur, de fundamentele 
ingrediënten voor de traditionele keuken. Ze vervolledigen zeer 
vele gerechten, met inbegrip van vlees, maar ook rauw op een 
stuk brood is deze olie overheerlijk. Umbrië is de eerste regio 
die in 1997 de DOP-benaming verworven heeft op het hele 
gebied, onderverdeeld in vijf productiezones: Colli di Assisi en 
Spoleto, Colli Martani, Colli Amerini, Colli del Trasimeno en 
Colli Orvietani. 

De musea geven een overzicht en uitleg bij de overlevering van 
de olijfoliecultuur: het Museum van de Cultuur van de Olie en de 
Olijfboom van Trevi en het Museum Lungarotti van de Olie van 
Torgiano. 

De traditie wil dat de Benedictijner monniken uitstekende 
bierbrouwers waren. In de middeleeuwen optimaliseerden 
ze de kwaliteit door introductie van het gebruik van hop als 
smaakmaker en ze promootten de verspreiding van hun bier 
in heel Europa. Zo kan Umbrië, het thuisland van de Heilige 
Benedictus, ook als heimat van het bier worden ontdekt: 
uitsteklende ambachtelijke producties vinden hun weerklank 
in de CERB, het enige officiële onderzoekscentrum in Italië dat 
zich aan deze kostbare drank wijdt, met zetel te Casalina di 
Deruta. De Umbrische landbouw vindt bijgevolg een “niche” in 
de teelt van moutgerst.

Eindelijk kunnen we de keuken gaan verkennen, die authentiek 
is en sterk verbonden met de smaken van de streek, maar 
ook in staat is om continu nieuwe smaken opnieuw uit te 
vinden. Zonder rekening te houden met de bereidingswijzen, 
ingrediënten en aroma’s die van dorp tot dorp verschillen. 

In volgorde van belang, beginnen we met de voorgerechten 
(primi): de umbricelli gemaakt met water en bloem en 
gesmoord in tomatensausen, de stringozzi (of strangozzi) met 
saus met ganzenvlees of wilde asperges, de handgemaakte 
tagliatelle, de imbrecciata (soep met groenten en graansoorten, 
de risotto met asperges of met wild, de gobbi (kardoen) op de 
wijze van Perugia, de soep met kikkererwten en kastanjes  in de 

streek van Orvieto, de ciriole (broodjes) op smaak gebracht met 
look, olie en pepertjes in de streek van Terni. 

De vleessoorten, allemaal strikt van eigen bodem, behoren 
tot de meest sappige gerechten: lamsvlees in de oven, jonge 
stier op de wijze van Perugia, orgaanvlees van haas met crescia 
(brood), en verder everzwijn, reebok (in Valnerina), geroosterde 
gans, opgevulde eend, wild, duiven in de braadslee van Assisi, 
lamsribbetjes, en gesmoorde kip van Orvieto, klaargemaakt 
met de beroemde plaatselijke wijn. Typische bereidingen 
zijn geroosterd en gebakken, geaccentueerd door aroma’s en 
kruiden. Het rundsvlees is zeer smaakvol: de kwaliteit wordt 
verzekerd door het keurmerk Vitellone Bianco van de Centrale 
Apennijnen (bekroond met de Indicazione Geografica Protetta 
die door de Europese Unie bekrachtigd is) die vijf rassen 
verenigt, Chianina, Marchigiana, Romagnola, Maremmana en 
Podolica, en strikte normen bepaalt voor de kweek, het slachten 
en de verdeling. 

De Chianina, die reeds meer dan tweeduizend jaar in Umbrië 
wordt gekweekt, geeft zeer gewaardeerd vlees, zeer mals en 
met weinig vet, een delicatesse. Maar de onbetwiste koning 
van de traditionele keuken is het varken, waarrond een heuse 
cultuur is ontstaan. Het vlees wordt in een oven met houtskool 
klaargemaakt, op smaak gebracht met aromatische kruiden, 
venkel en olie, ofwel aan het spit: dit is de porchetta, een 
gebruik dat ook in Latium verspreid is, maar waarvan de 
oorsprong in Umbrië zou liggen. Om porchetta te maken is 
een jong varkentje zonder vet nodig, van ongeveer 40 kilo, die 
vanbinnen wordt schoongemaakt, gewassen, en op smaak 
gebracht met kruiden, zout, gemalen zwarte peper, look en 
wilde venkel, daarna opgevuld met het eigen vlees vanbinnen, 
dat in stukjes is gesneden en op smaak gebracht, en tenslotte 
aan het spit wordt geroosterd. In een bepaalde streek, Norcia 
en Valnerina, is de bewerking van varkensvlees een kunst die al 
eeuwenlang wordt overgeleverd (deze traditie is zo beroemd dat 
de worstendraaiers naar dit gebruik “norcini” worden genoemd) 

en de een niveau van uitmuntendheid heeft bereikt die zijn 
gelijke niet kent: de prosciutto van Norcia behoort tot de meest 
vooraanstaande prosciutto’s van Italië. Smaakvol maar niet 
gezouten, hebben ze een zekere driehoekige “peervorm”, en  
zijn het resultaat van een bereidingsprocedé die minstens twee 
jaar tijd vergt; de varkens die men hiervoor gebruikt zijn van  
een geselecteerd blank ras. Naast de prosciutto, produceren  
de meesters norcini andere vleesbereidingen, zoals de corallina, 
de mazzafegati, de mortadella, de worstjes en de capocollo,  
aan de hand van technieken en methodes die tot op vandaag  
uit de oude traditie stammen. 

Maar niet alleen vlees, wel te verstaan: de lijst met 
hoofdgerechten voorziet ook vis, vanzelfsprekend zoetwatervis. 
De traditionele keuken van het meer van Trasimeno biedt 
verrukkelijke gerechten zoals koningskarper in porchetta, de 
tegamaccio (stukjes vis in saus), gefrituurde baars of met 
pasta, snoek (de eitjes worden opgediend met spaghetti) en 
koornaarvis. In het meer wordt ook gevist op twee soorten 
paling, de boccona en de maretica, die meer gewaardeerd wordt 
en die uitsluitend ‘a brustico’ wordt klaargemaakt, dit betekent 
geroosterd op de houtskool van het riet dat op de oevers groeit.  
Langs de rivier de Nera maakt men de forel klaar (probeer eens 
de forel in papillot met truffel), rond de bronnen van Clitunnus 
proeft men rivierkreeften. 

In ieder geval is de keuken van Umbrië rijk aan speciale 
ingrediënten. De landelijke traditie heeft geleerd om 
verrassende aromavariëten te gebruiken, spontane 
gewassen uit de bossen en kruiden van het veld: pimpernel, 
snijbiet, zuring, camettole, varkensgras, molsla, hop, wilde 
sla, akkermelkdistels, asperges, bosrank, parelzaad en 
paddenstoelen. 

Sommige specialiteiten zijn bovendien zeldzaam, soms zelfs 
uniek en erkend door Slow Food: boontjes van Trasimeno, 
roveja (erwtensoort) van Cascia, zwarte selder van Trevi, 
mezzafegati van  de Alta Valle van de Tiber, tuinboon cottòra 
van Amerino. Bovendien raden wij andere typische producten 
aan zoals de boon van Cave van Foligno: deze kan enkel 
gegeten worden tijdens de speciale feesten aan deze groente 
gewijd, waarvoor de oogst van een heel jaar nodig is. Daarnaast 
is er de ui van Cannara, beroemd en zeer gewaardeerd, de rode 

aardappel van Colfiorito, de cicerchia (een zeer smakelijke 
kleine groente), de spelt van Monteleone en van Spoleto en  
de vermaarde linzen van Castelluccio di Norcia (IGP), en de 
speciale saffraan van Cascia en van Città della Pieve. 

De magische toets wordt echter gegeven door de zeer gegeerde 
truffel, die met zijn speciale aroma het leidmotief is van talloze 
recepten: de truffel past uitstekend bij pasta, vlees, eieren, 
gevogelte, vis, in kazen en bij olie. De streek van Umbrië biedt 
dit kleinood overvloedig aan, van de zeer kostbare witte truffel 
(Tuber Magnatum Pico) tot de zwarte truffel van Norcia of van 
Spoleto (Tuber Melanosporum Vittandini), tot de scorzone die 
in de zomer groeit en de bianchetto, minder kostbaar maar even 
verleidelijk. Voor de plaatselijke economie is de truffel vitaal, 
gezien een omvangrijk deel van de nationale productie zich hier 
concentreert. 

Begeleider van vele gerechten is het brood, dat in Umbrië in 
vele variëteiten van deeg en vormen wordt klaargemaakt, 
dikwijls ter gelegenheid van speciale feesten of rituele 
gelegenheden. Enkele soorten: de ruota umbra, het gebakken 
brood (brustengo) dat een heerlijke combinatie vormt met 
varkenswangetjes of met rozemarijn, het brood van Terni, 
zoutloos en krokant, het pan caciato, het notenbrood in al zijn 
varianten (de versie van Todi is subliem). Niet te missen zijn ook 
de taart ‘torta al testo’ (een deeg bereid met water, bloem, zout 
en soms gist gebakken op een ‘testo’, een gloeiend hete platte 
steen), op vele wijzen opgevuld, en de ‘pizza di Pasqua’, een 
kaastaart  die oorspronkelijk door de boeren werd gebakken ter 
gelegenheid van Pasen. 

Er bestaat geen betere manier om af te sluiten dan met de 
nagerechten: de torcolo van San Costanzo (een deegkrans van 
brood met olie, gekonfijte cederappel, rozijnen, pijnboompitten 
en anijs), de strufoli (gefrituurde deeg met honing of alchermes, 
een donkere likeur van o.a. kaneel en kruidnagel), de torciglione, 
de maccheroni met noten (typisch voor kerstavond), de 
tozzetti van de vissers, de bonen van de doden, de rocciata, 
de panpepato, de crescionda, de pampolenta, de cicale, de 
lumachelle en de ciaramicola, typisch zoet gebak voor Pasen  
van Perugia. 

  Pasta met truffel   Druiven

  Saffraan
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Beroemd is de keramiek van Deruta. De oorsprong van deze 
productie gaat zelfs terug tot de Etrusken; in de middeleeuwen 
werd er keramiek van grote waarde vervaardigd. In de 
Renaissance bereikte de kunst van Deruta zijn maximale 
grandeur, en werd door edelen van heel Europa bewonderd 
en verzameld. Versieringen en geraffineerde kleuren (goud, 
kobalt, witte email) decoreerden de ‘pompborden’, gebruikt bij 
mondaine gelegenheden, de “kelken van de verliefden”, een 
liefdesgeschenk waarop vrouwenfiguren werden afgebeeld en 
romantische zinnetjes, en de prachtige tegels voor bekleding 
van muren en vloeren. Na eeuwen van verval, kwam de traditie 
van de keramiek in de twintigste eeuw terug tot bloei. Op 
vandaag zijn er zeer veel verkooppunten die opnieuw goeie 
zaken doen. Ook het Instituut van de Keramiekkunst en het 
Regionale Museum van de Keramiek zagen het licht, waar 
voorwerpen worden tentoongesteld van de middeleeuwen tot 
vandaag. Maar het absolute hoogtepunt is de vloer majolica van 
de Sint-Franciscuskerk. 

Op een boogscheut van Deruta ligt het dorp Ripabianca, 
befaamd om de terracotta’s die er nog geproduceerd worden 
volgens eeuwenoude methodes (bezoek het nabijgelegen 
Baksteenmuseum van Marsciano). 

Gubbio is een ander vermaard ambachtelijk centrum, dat 
reeds in de XVIe eeuw in de schijnwerpers stond door werken 
van Mastro Giorgio Andreoli: zijn “glans”-techniek gaf aan 
de voorwerpen een uiterst geraffineerde metalen reflectie. 
Vandaag kan men gaan shoppen in verscheidene ambachtelijke 
werkplaatsen die uitgeven op de straten van de stad, waar men 
polychrome kunstwerken en voorwerpen met bloemenmotieven 
vindt, alsook vazen in bucchero (zwarte keramiek van 
Etruskische oorsprong). 

Gualdo Tadino is een vooraanstaand centrum voor de 
bewerkingen van artistieke keramiek (vooral de glanzende 
stukken met ‘reflectie’), die onophoudelijk wordt voortgezet 
sinds de XIIIe eeuw en vandaag talloze werkplaatsen telt. In de 
stad bevinden zich het Keramiekcentrum van Umbrië en het 
Museum van de Hedendaagse Keramiek, die alle winnende 
stukken samenbrengt van de Internationale Wedstrijd van de 
Keramiek, getekend door de grootste keramisten van de laatste 
vijftig jaar. 

Ambachtskunsten.
Van typische producten tot juweeltjes uit de werkplaats. In Umbrië is ieder 
aspect van het leven van de mens met elkaar verbonden en verweven. Kunst 
en ambachten, beide uitdrukkingen van de grote middeleeuwse cultuur en 
later van de Renaissance, hebben zich in de loop der eeuwen verfijnd via 
voortdurende uitwisseling. De regionale ambachten zijn bijgevolg steeds 
iets meer geweest dan de eenvoudige productie van gereedschappen voor 
dagelijks gebruik, en heeft tot resultaten geleid met een hoge esthetische 
waarde, die door traditie, onderzoek en constante beoefening van methoden 
en gebruik van instrumenten heeft geleid tot een levendige bloei tot op 
vandaag.

  Bewerking van keramiek

  Deruta — Keramiek  Orvieto — Keramiek  Goudsmeedkunst
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Ook Orvieto heeft een lange en prestigieuze traditie op dit 
gebied, eerst als belangrijk Etruskisch centrum en daarna als 
stadstaat aan de grens met het middeleeuwse Tuscia: net 
tijdens deze twee perioden bereikte de keramiekkunst een 
onovertroffen niveau. 

Als de keramiek de bloem in het knoopsgat is van de 
ambachtelijke kunsten in Umbrië, dan zijn er zeker nog andere 
oude ambachten die verspreid over de regio worden beoefend. 
Gubbio stelt met trots de bewerking van smeedijzer voor, 
dat door bekwame en fantasierijke smeden wordt beoefend, 
die vorm geven aan hekkens, uithangborden, muntstukken, 
sleutels, wapens... Voorwerpen in smeedijzer, vooral dan 
decoratieve gereedschappen, kruiken, haardijzers en stempels 
voor gebak vindt men ook in Orvieto, Cascia, Magione en 
Passignano.

De bewerking van stoffen dateert uit de XIIe eeuw en werd 
daarna beroemd in heel Europa. Technieken, kleuren en 
motieven uit de middeleeuwen en de renaissance werden 
trouw door ambachtslieden in ere gehouden, die tot op vandaag 
nog steeds eeuwenoude houten weefgetouwen gebruiken. 
Perugia, Città di Castello (dat de beroemde verzameling stoffen 
“Tela Umbra” herbergt), Orvieto en Montefalco hebben een 
waardevolle productie van stoffen (de linnen stoffen behoren 
tot de beste van Italië), versierd met blauwe, rode en gouden 
oude, geometrische motieven. Trasimeno kan bogen op 
buitengewone kantwerk: op het eiland Maggiore Iers kant en 
kanten sierstukjes, te Panicale de vermaarde tule, vervaardigd 
met de hand volgens de waardevolle ars panicalensis. Het 
borduurwerk met ‘Assisi-punt’ (of ‘Franciscaanse punt’), een 
punttechniek met dubbel kruis ontstaan in de middeleeuwen, 
leeft verder in Assisi en in Città di Castello. Niet te missen is ook 
de Ars Wetana van Orvieto, een geraffineerd type Iers kantwerk 
dat met een haaknaald wordt gemaakt. 

De bewerking van hout in Umbrië heeft zich in de geschiedenis 
op twee niveaus geprofileerd: de populaire vorm van het 
vervaardigen van gebruiksvoorwerpen voor het dagelijkse 
leven en het werk in de velden, en de houtbewerking van het 
inlegwerk, die diende als versiering van het interieur van kerken 
en paleizen van de renaissance tot de barok. Kenmerkend 

zijn ook de houten kerststallen, een gebruik dat herleeft bij de 
Monumentale kerststal die ieder jaar te Città della Pieve wordt 
opgetrokken. Vandaag echter denkt men meer aan restaureren 
dan aan creëren, of aan het produceren van stijlvolle meubels: 
de centra van de houtbewerking zijn Città di Castello, Gubbio, 
Assisi, Perugia en Todi, die nog steeds schrijnwerkers en 
houtsnijders tellen. 

De bewerking van glas is typisch voor Piegaro, waar deze 
ambacht reeds achthonderd jaar wordt beoefend; hier werden 
de glasramen van de Dom van Orvieto gemaakt. Momenteel 
zijn de ambachtslui vervangen door fabrieken, maar er bestaat 
een Glasmuseum waar enkele meesters de oude technieken 
bewaren. 

Te Perugia is echter nog steeds een werkplaats actief, die sinds 
het midden van de negentiende eeuw artistieke glasramen 
die met vuur bewerkt zijn produceert; vele glasramen van de 
Dom werden hier vervaardigd. Gedenkwaardig is de traditionele 
drukkunst van Città di Castello en van Foligno, waar het 
Museum van de Drukkunst is gevestigd.

Als laatste maar zeker niet minder belangrijk, is er de 
goudsmeedkunst, die in Umbrië leeft en zelfs nog steeds 
toeneemt. Te Perugia, Orvieto, Torgiano, Terni en Todi zijn er 
werkplaatsen die kunnen buigen op een lange traditie, waar 
men de techniek van de granulatie, van oorsprong Etruskisch, 
weer beheerst.

Wezenlijk verbonden met de tradities en met de ambachtelijke 
bewerking heeft zich in Umbrië een industriële activiteit 
van hoogstaand niveau ontwikkelt: van ruimtevaart tot 
mechatronica, van innovatieve energie en groene scheikunde 
naar industrieel design, tot zelfs de productie van kasjmier, 
een ambacht die in de regio talloze ondernemingen telt die 
tot de grote leiders behoren en internationale faam genieten. 
Deze regionale pool bij uitstek, een heus district zeg maar, 
is een van de grootste symbolen van het label Made in Italy. 
Van alle merken die in de hele wereld bekend zijn tot de kleine 
ambachtelijke werkplaatsen, zijn er meer dan vijfhonderd 
bedrijven die zich bezighouden met het experimenteren, het 
weven en het maken van producten in kasjmier. 

  Smeedijzer  Stijlvolle meubels   Weefkunst

  Gubbio — Keramiek
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Met de komst van het christendom werd Umbrië daarna een 
land van heiligen, kerken, kloosters en conventen, die overal 
floreerden. Deze plaatsen waren ook van fundamenteel belang 
voor het economische en culturele leven: de devotie hield gelijke 
tred met de kunst, in een symbiose die in de geschiedenis 
weinig voorbeelden kent die zo stimulerend waren. Denk maar 
aan Assisi in de XIIIe eeuw, een buitengewone mengkroes van 
geloof, architectuur en schilderkunst. 

In de eeuwen die voorafgaan aan het leven van Franciscus, 
waren er reeds andere grote heiligen die hun sporen in 
deze streek hadden nagelaten. Vooral Sint Benedictus, de 
“patroonheilige van Europa” die geboren was te Norcia in 480, 
heeft met zijn Regels een ongelooflijke impuls gegevens aan de 
verspreiding van het kloosterwezen. Zeer befaamd is ook Sint 
Valentinus, de patroonheilige van Terni, waar hij geboren werd 
in 175 en waar zijn gemartelde lichaam werd teruggebracht na 
zijn dood. In een periode van onverdraagzaamheid wijdde hij 
het huwelijk in tussen een heidense legionair en een christelijk 

Mystiek Umbrië.
Op pelgrimstocht langs heilige plaatsen. Umbrië was altijd al een constant 
einddoel van pelgrimstochten en is doordrongen van een diep religieus 
gevoel. Als land van grote heiligen is de streek over de hele wereld bekend 
als de geboortestreek van de Heilige Franciscus van Assisi, patroonheilige 
van Italië, de Heilige Benedictus van Norcia, stichter van de Benedictijner 
orde, en de Heilige Valentinus, beschermheilige van de verliefden. Onder  
de heilige vrouwen tellen we Clara van Assisi, stichtster van de orde van  
de Clarissen, en Rita van Cascia, de heilige van de “onmogelijke gevallen”. 

meisje, waardoor hij de beschermheilige van de verliefden werd, 
en ieder jaar op 14 februari wordt gevierd wanneer honderden 
koppels in de basiliek van de stad elkaar hun liefde beloven. 
Onder de heilige vrouwen vermelden we Clara van Assisi , Rita 
van Cascia, die tot op vandaag nog heel veel worden vereerd, 
zonder de Heilige Clara van Montefalco en de Zalige Angela 
van Foligno te vergeten. De plaatsen waar het geloof wordt 
beleden verdienen allemaal een bezoek: het is onmogelijk 
om ze allemaal te beschrijven, maar enkele volstaan om de 
draagwijdte ven het fenomeen te schetsen (en u te inspireren 
voor een uitstap). De Abdij van de Heilige Maria van Sitria 
bevindt zich in het park van de Monte Cucco en omvat een zeer 
mooie romaanse kerk. In Valnerina prijkt de Abdij van Sint 
Eutitius, gesticht in de Ve eeuw door monniken van Siriani, die 
de spirituele vader van Sint Benedictus waren. In de omgeving 
bevinden zich de Grotten van de Kluizenaars, van waar een 
betoverend pad vertrekt dat tot Norcia loopt. In de Abdij van 
Sint Pieter in Valle (VIIIe eeuw) kan men uitgebreide cycli van 
romaanse fresco’s bewonderen, die tot de belangrijkste van 

  Assisi — Basiliek van Sint Franciscus

  Norcia —plein Piazza San Benedetto
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Italië behoren. Omringd door een oud bos met steeneiken, 
staat de Abdij van Sassovivo (XIe eeuw) in een sprookjesachtige 
omgeving; waar vandaag de Gemeenschap Jezus Caritas 
is gehuisvest, geïnspireerd door Charles de Foucauld. Het 
vermelden waard is ook de Eremo camaldolese di Santa 
Illuminata (XIe eeuw), die vele pelgrims aantrekt dankzij de 
Grot van Sint Franciscus, en de dertiende-eeuwse Versterkt 
klooster van Sint Giacomo, waar men waardevolle fresco’s uit 
de XVe eeuw te bewonderen zijn. In Umbrië  bestaat een dicht 
netwerk van mariaheiligdommen, alle van na de middeleeuwen, 
waaronder het Heiligdom van de Madonna van de Baden nabij 
Deruta, van groot belang door de majolica’s ex-voto uit de 
zestiende eeuw die hier worden bewaard. 

Maar de plaatsen waar de devotie (en de nieuwsgierigheid) 
zich het meeste concentreert, zijn ongetwijfeld de plaatsen 
verbonden met Sint Franciscus, die tijdens zijn leven een 
ware omwenteling in het christendom teweegbracht. 
Vandaag kan men een fascinerende tocht afleggen, die het 
leven van de heilige opnieuw doorloopt. Het vertrekpunt is 
vanzelfsprekend Assisi: de prachtige Basiliek is de rustplaats 
van het stoffelijke overschot van Franciscus. Naast de kerk is 
er het Bos van Sint Franciscus, vandaag toegankelijk dankzij 
belangrijke herstelwerken ondersteund door het F.A.I. (Fondo 
per l’ambiente italiano = Fonds voor de Italiaanse natuur). 
Franciscus werd gedoopt in de doopvont van de Dom van 
Sint Rufinus en als kind ging hij naar een school, waar nu de 
Basiliek van Sint Clara staat. Hier wordt ook her kruis bewaard 
dat tot hem sprak in het Klooster van Sint Damiaan. Wat er 
overgebleven is van het huis van zijn vader Pietro di Bernardone, 
werd geannexeerd bij de Nieuwe Kerk. Buiten het historische 
centrum, in de bossen van de Subasio, treft men de Eremo delle 
Carceri aan: hier trok de heilige zich met zijn volgelingen terug 
om te bidden en zich in de grotten af te zonderen. Het klooster 
herbergt binnenin de schilderachtige Grot van Sint Franciscus, 
met zijn stenen bed. Daarna verbleef Franciscus in de Abdij van 

Vallingegno, in de kerk van Bovara, te Vecciano, te Montefalco, 
op het eiland Maggiore van Trasimeno, in het heiligdom van 
Monteluco, te Rivotorto, en te Narni waar hij het Klooster van 
de Speco stichtte.

Na zijn vertrek uit Assisi, trok hij zich te Gubbio terug in 
afzondering in de Spadalonga en daarna temde hij de wolf 
nabij de kerk van Vittorina; in de kerk van Sint Franciscus van 
de Vrede, op de plaats van de grot van de wolf (die twee jaar 
vredig samenleefde met de mensen te Gubbio), wordt de steen 
bewaard waar het pact van de vrede werd bekrachtigd tussen 
het wilde dier en de heilige. In de Pian dell’Arca te Bevagna sprak 
hij met de vogels. In de Kathedraal van Santa Maria degli Angeli 
bevindt zich de Porziuncola, een minuscule kapel die Franciscus 
met zijn handen restaureerde en waar hij zijn orde stichtte,  
en de Kapel del Transito, waar hij op 3 oktober 1226 overleed.  
De mystieke sfeer is hier voelbaar aanwezig. 

Vandaag is Assisi, de erfgenaam van het grote nalatenschap 
van Franciscus, verheven tot symbool van de vrede en van het 
samenleven: ieder jaar wordt hier de optocht gehouden, die 
deelnemers van overal ter wereld naar hier brengt. 

  Ferentillo — Abdij Sint Pieter in Valle

  Cascia— Heiligdom van de Heilige Rita

  Santa Maria degli Angeli — Basiliek
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In de regio zijn er 17 bronnen met mineraal water dat gebruikt 
wordt voor het bottelen, met 21 bekende merken die over de 
hele wereld op de markt worden gebracht. Een aanzienlijk 
patrimonium, waarvoor Umbrië een specifiek regionaal label 
heeft voorgesteld. Bij wijze van voorbeeld, bronnen of plaatsen 
met beroemde namen als Sangemini, Nocera Umbra, San 
Faustino, Fonte Tullia,  Fonte Angelica (of Acqua Santa), 
Rocchetta, Sassovivo en Tione, maken ondertussen deel uit van 
de dagelijkse levenssfeer van hele generaties.

Het merendeel van de bronnen met water met oligominerale 
kenmerken bevinden zich op de Appennijnse bergketen, in 
de gemeentes Scheggia-Pascelupo, Gualdo Tadino, Nocera 
Umbra, Foligno, Sellano, Cerreto di Spoleto en Gubbio.

Tegen de bergmassieven van de Monti Martani, vinden we naar 
andere bronnen met oligomineraal water het matig minerale 
koolzuurhoudende water in gemeentes als Massa Martana, 
Sangemini en Acquasparta.

Andere belangrijke bronnen bevinden zich in de streek van 
Montecastrilli en Spello. Het plaatje wordt compleet met het 
oligominerale water van de bron die zich in de vulkanische 
complexen van Orvieto bevindt.

In de buurt van Parrano komt thermisch water uit de grond dat 
ongeveer 30° warm is. Umbrië heeft ook een patrimonium van 

water dat gebruikt kan worden voor thermale en therapeutische 
doeleinden.

Onder de bekendste plaatsen zijn zeker de Thermen van 
Fontecchio te Città di Castello, waar Plinius de Jongere 
zijn beeldschone vrouw Calpurnia naartoe bracht. In de 
middeleeuwen werden de bronnen beschermd door een edict 
dat de doodstraf voorzag voor wie de bronnen zou vervuilen. 
Vandaag worden er verschillende thermische kuren en cycli voor 
herstel gegeven. 

De aanblik van het complex van de Franciscaanse Thermen 
van Spello is indrukwekkend: een ruim park dat rijk is aan 
verschillende bronnen van zwavelhoudend water en een 
prachtig meer herbergt. Bij de thermische kuren worden ook 
verschillende sprotactiviteiten aangeboden.

Zeker het vermelden waard is ook het zwavelhoudend 
geneeskrachtige water van de Thermen van Ramici in het 
gelijknamige park op het grondgebied van Lugnano in Teverina.

Ten slotte is er ook een groot aanbod van moderne, goed 
ingerichte wellness centra, ondergebracht in publieke structuren 
met grote charme, vaak gelegen in de prachtige natuur van 
Umbrië, vlakbij kunststeden en middeleeuwse stadjes. Een 
manier om een ontspannende vakantie door te brengen, die 
tegelijk veel stimulansen en suggesties biedt.

Water.
Zuivere bronnen, een duik in het welzijn. Umbrië en water: dat is zeker 
niet de eerste dubbele benaming die spontaan opduikt wanneer men 
de typische trekjes van de streek in beschouwing neemt. Toch zijn deze 
gebieden uitermate gezegend met water, die opborrelen uit bronnen 
die vaak al in de oudheid beroemd waren. Zuiver drinkwater, thermische 
bronnen en moderne welzijnscentra concurreren met elkaar om van Umbrië 
de ideale plek te maken voor wij lichaam en geest wil laten genieten van 
pure ontspanning.

  Città di Castello — Thermen van Fontecchio  Campello sul Clitunno — Bronnen
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Informatie.

IAT DI PERUGIA
(Comuni di Perugia, Corciano, Deruta, 
Torgiano)
Loggia dei Lanari
P.zza Matteotti, 18 - 06121Perugia

Tel. 075 5736 458 – 075 577 2686 
Fax. 075 5720 988
info@iat.perugia.it 
iat@comune.perugia.it
www.perugia.regioneumbria.eu
http://turismo.comune.perugia.it

IAT Infopoint Porta nuova 
c/o Centro Commerciale Metropolis
Stazione Minimetrò 
Piazzale Umbria Jazz
Pian di Massiano Perugia
Tel. 075 505 8540

IAT DI TERNI
(Comuni di Terni, Acquasparta, Arrone, Calvi 
dell’Umbria, Ferentillo, Montefranco, Narni, 
Otricoli, Polino, San Gemini, Stroncone)
Via Cassian Bon, 4 - 05100 Terni

Tel. 0744 423 047 – Fax. 0744 427 259
info@iat.terni.it
www.terni.regioneumbria.eu
www.marmore.it

IAT DI AMELIA
(Comuni di Amelia, Alviano, Attigliano, 
Avigliano Umbro, Giove, Guardea, Lugnano 
in Teverina, Montecastrilli, Penna in 
Teverina)
Via Roma, 2 - 05022 Amelia

Tel. 0744 981 453 – Fax. 0744 981 566
info@iat.amelia.tr.it
www.amerino.regioneumbria.eu

IAT DI ASSISI
(Comuni di Assisi, Bastia Umbra,  
Bettona, Cannara)
P.zza del Comune, 22 - 06081 Assisi

Tel. 075 813 8680 – Fax. 075 813 8686
info@iat.assisi.pg.it
www.assisi.regioneumbria.eu

IAT DI CASCIA
(Comuni di Cascia, Cerreto di Spoleto, 
Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, 
Preci, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino,  
Vallo di Nera)
Via Giovanni da Chiavano, 2 - 06043 Cascia

Tel. 0743 71 147 – 0743 71 401
Fax. 0743 76 630
info@iat.cascia.pg.it
www.valnerina.regioneumbria.eu

Ufficio Informazioni di Norcia
Piazza San Benedetto, 1 - 06046 Norcia 
Tel. 0743 82 8173 – Fax: 0743 824 962
info@comune.norcia.pg.it
turismo@comune.norcia.pg.it
www.valnerina.regioneumbria.eu

IAT DI CASTIGLIONE DEL LAGO
(Comuni di Castiglione del Lago, Città 
della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, 
Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro 
sul Trasimeno)
P.zza Mazzini, 10 - 06061 
Castiglione del Lago

Tel. 0759 652 484 – 0759 652 738
Fax. 0759 652 763
info@iat.castiglione-del-lago.pg.it
www.trasimeno.regioneumbria.eu
www.lagotrasimeno.net

IAT DI CITTÀ DI CASTELLO
(Comuni di Città di Castello, Citerna, Lisciano 
Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, 
Montone, Pietralunga, San Giustino, 
Umbertide)
P.zza Matteotti 
06012 Città di Castello

Tel. 0758 554 922 – Fax. 0758 552 100
info@iat.citta-di-castello.pg.it
www.cittadicastello.regioneumbria.eu

Ufficio Informazioni di Umbertide
Via Cibo, 26 – 06019 Umbertide
Tel. e Fax. 0759 417 099

IAT DI FOLIGNO
(Comuni di Foligno, Bevagna, Gualdo 
Cattaneo, Montefalco, Nocera Umbra, 
Sellano, Spello, Trevi, Valtopina)
C.so Cavour, 126 - 06034 Foligno

Tel. 0742 35 4459 – 0742 354 165
Fax. 0742 34 0545
info@iat.foligno.pg.it
www.foligno.regioneumbria.eu
www.comune.foligno.pg.it
www.turismovalleumbra.it

IAT DI GUBBIO
(Comuni di Gubbio, Costacciaro, Fossato 
di Vico, Gualdo Tadino, Scheggia, Sigillo, 
Valfabbrica)
Via della Repubblica,15 - 06024 Gubbio

Tel. 0759 220 693 – Fax. 0759 273 409
info@iat.gubbio.pg.it
www.gubbio-altochiascio.regioneumbria.eu

IAT DI ORVIETO
(Comuni di Orvieto, Allerona, Baschi, Castel 
Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, 
Montecchio, Montegabbione, Monteleone  
di Orvieto, Parrano, Porano, San Venanzo)
P.zza Duomo, 24 - 05018 Orvieto

Tel. 0763 341 772 – Fax. 0763 344 433
info@iat.orvieto.tr.it
www.orvieto.regioneumbria.eu

IAT DI SPOLETO
(Comuni di Spoleto, Campello sul Clitunno, 
Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria)
P.zza della Libertà, 7 - 06049 Spoleto

Tel. 0743 218 621/20 – Fax. 0743 218 641
info@iat.spoleto.pg.it
www.spoleto.regioneumbria.eu 
www.visitspoleto.it

IAT DI TODI
(Comuni di Todi, Collazzone, Fratta Todina, 
Marsciano, Massa Martana, Monte Castello  
di Vibio)
P.zza del Popolo, 38/39 - 06059 Todi

Tel. 0758 945 416 – 0758 956227
Fax. 0758 942 406
info@iat.todi.pg.it
www.todi.regioneumbria.eu
www.comune.todi.pg.it
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Umbrië, het gr oene hart van Italië 
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van het leven


